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Dutch.

De Aardbeving Oordeel. 
Het was begin maart, 1964, dat ministerie van Broeder Branham bereikt in de letterlijke 
schudden van de aarde. Hij en enkele andere broers hadden weer verzameld om te jagen 
Javelina. De locale was hetzelfde algemene gebied waar de engelen was afgedaald en de 
wolk was verschenen. Vanwege de herinnering aan die gebeurtenis net het jaar daarvoor, 
men zou verwachten dat andere opmerkelijke gebeurtenissen moeten afkomstig zijn van deze
plek; nog was deze dag als Broeder Branham en een goede vriend, Broeder Banks Wood, 
keerde terug naar kamp, er geen spoor van iets ongewoons. We weten nu dat, op dat 
moment, megaton van rots moeten hebben gelegen klaar voor beweging diep in de 
ingewanden van de aarde.

Zoals Broeder Branham en Broeder Wood liep langs die dag, plotseling de Geest van de Heer 
sprak tot hem en vertelde hem te pakken een steen en het in de lucht geworpen. 
Gehoorzaam, deed hij aangezien hij werd verteld. Zoals de steen sloeg de aarde, een kleine 
wervelwind kwam mee, en hij gewoon sprak de woorden, “Aldus zegt de Heer.”  Hij wendde 
zich tot Broeder Wood en zei “Je kijkt, zal er iets gebeuren. Je moet iets doen om 
veroorzaken tot er iets gebeurt. Dit is de manier waarop dat dingen worden gestart.”

De volgende dag de jacht partij bereid was te breken kamp. De leden van de partij waren 
betrokken bij diverse activiteiten, zoals de voorbereiding van hun spel, en Broeder Branham, 
trouw aan de code van de mens van de openlucht, was zorgvuldig ervoor te zorgen dat het 
vuur uit was. Opeens draaide hij aan Broeder Roy Roberson, staande in de buurt van hem 
vertelde, en snel hem te nemen van de dekking. Iets stond te gebeuren. Een van de broers 
was het nemen van bewegende beelden van Broeder Branham op het tijdstip en, net als zijn 
camera liep uit de film, over de bluf uit het noorden kwam een krachtige wervelwind recht 
boven het hoofd van de van de Profeet.

De gewelddadige kracht van deze wervelwind was zo groot dat het gesneden deel van deze 
bluf uit en gooiden stenen de grootte van de vuist van een man voor meer dan honderd 
yards. Als een explosie snijden het de toppen van de bomen van de mesquite; het geluid van 
zijn woede vulde de lucht. Uiteraard de broers met hem dekken vond. Sommige dook onder 
de vrachtwagens of vervormd onder de struiken, maar Broeder Branham stond onderneming. 
Gods profeet stond door het allemaal, hoed in de hand, opzoeken in het midden van de 
wervelende kracht. Als het opgeheven en het object opvraagt in de richting vanwaar het 
gekomen was, zette hij zijn hoed weer op zijn hoofd en sprak opzettelijk, “Sprak God tot Job 
in een wervelwind.” Blijft dat hij uitgesproken het vreselijke nieuws, “het oordeel van God 
staking de westkust van Amerika.” Inderdaad had de wervelwind teruggetrokken in de 
noordwestelijke richting, naar die kust.

Laten we, voordat we de omvang van dit naderende oordeel vernemen, een paar jaar 
teruggaan naar waar de profeet van God voor het eerst over zulke dingen sprak. (Wij moeten



onthoud dat God profeten zendt om het oordeel uit te spreken tegen degenen die niet willen 
luisteren, evenals voor de opbouw van degenen die verlangen naar het Woord van God. Voor 
de ene brengen de woorden van de profeet leven; voor de ander brengen ze dood en 
verderf.) De eerste vermelding van het aardbevingsoordeel door Broeder Branham was in de 
jaren vijftig in een preek getiteld “Bovennatuurlijk evangelie”. De verklaring was eenvoudig, 
maar diepgaand: “De zonde heeft zich zo hoog opgehoopt dat op een dag de oceaan zich 
een weg naar de woestijn zal huilen.”

De tweede vermelding van een naderende aardbevingsramp in Amerika werd gedaan in zijn 
preek “De tweede komst van Christus”, gepredikt op 17 april 1957. Hier zei hij: “De andere 
dag in Oakland, Californië, toen het ons voorrecht was om daar in een samenkomst te zijn, 
en het was de eerste keer dat mijn vrouw ooit bij een aardbeving was, Ik zat in een 
kapperszaak en de kamer schudde een beetje en de radio kondigde snel aan dat er een 
aardbeving was. Ze zeiden dat ze over vijf minuten naar een andere zochten en ik dacht, “Oh
Heer, wat als het de laatste is.” In die tijd zagen niet veel mensen dat een profeet van God de
Schrift in vervulling bracht door te verwijzen naar de laatste aardbeving.

Op 27 december 1964, in zijn bericht “Wie zegt u dat dit is? ” hij zei: “Kijk naar de 
aardbevingen hier in Californië. Ik voorzeg dat God, voor het komen van de Here Jezus, die 
plaats zal laten zinken. Ik geloof dat de Almachtige God Hollywood en Los Angeles en die 
vuile plaatsen daar, zal laten zinken. Zij zullen naar beneden gaan, naar de bodem van de 
zee.” Hoewel velen van ons zijn boodschap volgden en geloofden dat hij de profeet van God 
voor deze generatie was, hebben we zelfs op dat uur de voorspelling van het oordeel over de 
westkust van Amerika niet waargenomen.

Op 29 april 1965 werd de volgende schakel in de keten van profetie gesmeed terwijl Broeder 
Branham aan het prediken was in Los Angeles zelf. Vlak voor zijn boodschap die ochtend, een
zeer dierbare vriendin, Zuster Florence Shakarian, had net een lied gezongen in haar 
onnavolgbare stijl. (Zuster Florence was lange tijd ziek geweest en een paar maanden eerder 
had Broeder Demos Shakarian Broeder Branham gevraagd voor zijn zus te bidden, die 
stervende was aan kanker. In die tijd had Broeder Branham een woord van de Heer 
ontvangen over zuster Florence. Hij vertelde Demos dat ze dan niet zou sterven, maar dat ze 
zou sterven voor de komst van de Heer, dat het op een ochtend tussen 2 en 3 uur zou 
gebeuren en dat hij haar opgebaard had zien liggen.) Het lied van zuster Florence die 
ochtend droeg een speciale zalving, want ze kon zingen als een nachtegaal. Het lied was een 
enorme zegen en de gemeente was diep ontroerd. Aan het einde van haar lied zat Broeder 
Branham op het podium naast Broeder Carl Williams, stootte Broeder Carl aan en zei: “Hoor 
je dat? ” Broeder Carl vroeg hem wat hij bedoelde, en Broeder Branham antwoordde: “Ze 
loopt de gouden trap op, kun je haar niet horen? ”

Omstreeks dezelfde tijd stond een man op en bracht een van die krachtige, rug-prikkelende 
boodschappen in tongen die vaak in pinkstergemeenten worden gegeven. Je kon de zalving 
bijna voelen door de woorden die deze man bracht; zo krachtig en met zo’n autoriteit werd 
het gegeven. De interpretatie kwam direct van de andere kant van de zaal: “O dochter van 
Sion, je zult niet vrezen, je zult je geen zorgen maken, want je zult leven om de komst van 
de Heer te zien.” Broeder Billy Paul, die dag in het gehoor, was diep verontrust, want hij wist 



dat deze boodschap in tegenspraak was met wat Broeder Branham van de Heer had 
ontvangen. De boodschap was gekomen met zo’n kracht en zalving; toch wist hij dat de 
Engel des Heren Broeder Branham nooit in de steek had gefaald.

Er kwam op dit moment geen verklaring en Broeder Branham ging om zijn boodschap “Het 
Kiezen van een Bruid.” De volgende profetische link werd gesmeed zoals hij tot het volk van 
Los Angeles zeide,

“U weet niet welke tijd dat deze stad een dag gaat hier in de bodem van deze zee 
worden indelen. “O, Kapernaüm,” zei Jezus, “gij die tot in de hemel toe zijt verhoogd, 
gij zult tot in de hel worden nedergebracht... want indien de machtige werken in 
Sodom en Gomorra waren gedaan, zouden zij tot op de huidige dag hebben bestaan.” 
En Sodom en Gomorra liggen op de bodem van de Dode Zee en Kapernaüm ligt op de 
bodem van de zee.

Gij stad, die beweert de stad der engelen te zijn, die uzelf tot in de hemel hebt 
verhoogd en al de vieze, vuile dingen van mode, enzovoort, hebt uitgezonden, zodat 
zelfs de landen uit het buitenland hierheen komen om onze vuiligheid te pakken te 
krijgen en op te sturen; met uw fijne kerken en torens en hoe u verder handelt. 
Onthoud, op een dag zult u op de bodem van deze zee liggen!

De bodem onder u is als een grote honingraat. De wraak van God woedt vlak onder u. 
Hoeveel langer zal Hij deze zanddrempel daar nog over laten hangen totdat die oceaan
daarginds, die een mijl diep is, naar binnen zal stromen tot aan de Salton Sea. Het zal 
erger zijn dan de laatste dag van Pompeï. Bekeert u, Los Angeles! Bekeert u, alle 
anderen, en keer terug tot God! Het uur van Zijn wraak is op aarde. Vlucht, terwijl er 
tijd is om te vluchten en kom in Christus. Laten we bidden.”

Dit was het grote moment voor degenen onder ons die geloofden dat Broeder Branham de 
profeet van God met de geest van Elia was, wanneer de realisatie over ons veegde dat de 
banden die we hadden gehoord, de boeken die we hadden gelezen, en wat we hadden 
gehoord van deze grote man van God zeggen, alle waarnaar wordt verwezen een enorme 
profetie van noodlot voor de westkust. We realiseerden ons nu dat hij was profetering. 
Kennen hem als een woord profeet, wisten we dat hij sprak niets tenzij het zou kunnen 
worden gevonden in de Schrift. Nu we begonnen om aandacht te besteden.

Op 22 augustus 1965, Broeder Branham spreken op een telefoon van kust tot kust, grens tot 
grens, hook-up, in zijn preek “Het Filter Van Een Denkend Mens.” duidelijk uitspraak des 
oordeels op Amerika:

“De Heilige Geest in mijn eigen hart vanavond: “Blind Laodicea, hoe dikwijls heeft God 
u een opwekking willen geven, maar nu is uw tijd gekomen. Het is nu te laat. Hoe hebt
u gelachen en de draak gestoken met de mensen, die God tot u zond? Maar nu is uw 
tijd gekomen. O, Verenigde Staten, Verenigde Staten, hoe heeft God u willen 
vergaderen als een hen haar kuikens, maar gij hebt niet gewild”. Nu, deze Stem gaat 
van kust tot kust, van noord naar zuid, van oost naar west. Hoe heeft God u willen 



vergaderen, maar gij hebt niet gewild. Nu is uw tijd gekomen. Naties worden 
afgebroken; de wereld valt uiteen. Een blok van 1500 mijl, drie of vierhonderd mijl 
breed, zal één dezer dagen 100 of misschien 40 mijl wegzinken in die aardbreuk 
daarginds, en de golven zullen zich storten tot op de staat Kentucky. Wanneer dat 
gebeurt, zal het de wereld zo hard schudden, dat alles daarboven neer zal storten!”

Wat een parallel tussen de woorden van Gods profeet over de Verenigde Staten en Jezus’ 
woorden toen hij zei: “O Jeruzalem! Had u maar de dag van uw bezoek geweten...” Als de 
Verenigde Staten en de mensen die zichzelf het volk van God noemen, en zelfs de doop van 
de Heilige Geest claimen, de gaven van de Geest, de goddelijke genezing, hadden alleen de 
tijd gekend waarop God deze generatie bezocht in het leven van een profeet.

De wervelwind “klapte ” drie keer op die dag in februari 1964. De beantwoording oordeel 
sloeg op goede vrijdag van dat jaar in de vorm van een aardbeving die bijna de kust van 
Alaska scheurde. Niemand die ervaren de terreur van die dag of die sindsdien heeft 
onderzocht, de kroniek van de vernietiging en verlies van leven, kan nooit vergeten wat het is
om de zware hand van God in oordeel ervaring.

De volgende keer dat het oordeel trof was een jaar later, op 29 april 1965, opnieuw op Goede
Vrijdag. Minder hevig dan de eerste, desalniettemin bereikte deze beving 7,0 op de schaal 
van Richter. Gecentreerd als het was in Puget Sound, vijftien mijl ten zuiden van Seattle, 
veroorzaakte de aardbeving veel minder verlies aan eigendommen en levens, maar het 
oordeel was precies hetzelfde - beduidend langs de westkust vanaf de eerste aanval in 
Alaska.

Op 18 juli 1965, in zijn boodschap getiteld: “God Een Dienst Proberen Te Bewijzen Zonder 
Dat Het Zijn Wil Is.” Broeder Branham zei: “Ik bid niet eens voor Amerika. Ze gaat verder 
weg en gaat zinken! Bijna een tiende van de aarde staat op het punt om in te storten.”

Waarom voeg ik alle citaten uit de preken van Broeder Branham zelf toe? Het is gewoon 
omdat ik wil verduidelijken wat hij eigenlijk heeft gezegd in het licht van veel dat aan hem 
wordt toegeschreven dat hij niet heeft gezegd. Onthoud dat hij nooit datums heeft 
vastgelegd. Hij zei nooit wanneer het zou gebeuren, behalve zoals hij voorspelde dat het zou 
gebeuren vóór de komst van de Heer.

Op 25 juli 1965 predikte hij: “De Gezalfden in de eindtijd”, zei hij:

Maar ons is door de Here Jezus verteld, dat wanneer we deze dingen zien beginnen te 
gebeuren, dan onze hoofden op te heffen want onze verlossing genaakt.

Wel, wat “genaken” betekent, weet ik niet. Het kan betekenen, zoals de
wetenschapper onlangs op de televisie zei, sprekend over de geweldige, duizenden 
mijlen lange breuk in de aarde, die zal gaan zinken... Hem werd de vraag gesteld, “Zou
het daar kunnen zinken - (dat is Los Angeles, de Westkust)?” En velen van u zagen 
hoe men het met radar volgde, en omhoog ging door - de breuk begon onder San 
José, stak over naar Alaska, verder door naar de Aleoeten, zo ongeveer tweehonderd 



mijl de zee in en weer terug naar San Diego, ging achter Los Angeles om en zo 
omhoog, als een grote zak. En al deze aardbevingen die wij gehad hebben komen door
het vulkanisme dat deze grote holle inzinking raakt, zie, daarbinnen. Ik kan de naam 
niet noemen, hoe zij het noemen. In ieder geval, wanneer dat schudt, veroorzaakt dat 
die aardbevingen, die wij al jaren aan de Westkust hebben. Nu, het is helemaal 
rondom ingescheurd.

Die nacht, 25 juli 1965, toen hij predikte: “Wat is de attractie op de berg”, zei hij, “Luister 
goed. (Op dit punt gaat hij naar de Schrift, waaruit blijkt dat hij een woordprofeet is, en 
citeert hij Zacharia die profeteert over de komst van Christus in de laatste dagen.) Zacharia 
14:4-5,

4 En Zijn voeten zullen te dien dage staan op den Olijfberg, die voor Jeruzalem ligt, 
tegen het oosten; en de Olijfberg zal in tweeen gespleten worden naar het oosten, en 
naar het westen, zodat er een zeer grote vallei zal zijn; en de ene helft des bergs zal 
wijken naar het noorden, en de helft deszelven naar het zuiden. 
5 Dan zult gijlieden vlieden door de vallei Mijner bergen (want deze vallei der bergen 
zal reiken tot Azal), en gij zult vlieden, gelijk als gij vloodt voor de aardbeving in de 
dagen van Uzzia, den koning van Juda;...”

Weer een aardbeving die de aarde opensplijt. Als je de Schrift wilt volgen, merk dan op dat in
het vijfde vers het impliceert dat het splijten van de Olijfberg het gevolg is van een 
aardbeving. Dit wordt bevestigd door Jesaja 29:6,

6 Gij zult van den HEERE der heirscharen bezocht worden met donder, en met 
aardbeving, en groot geluid, met wervelwind, en onweder, en de vlam eens 
verterenden vuurs.

En Openbaring 16, vers 17 en 18. Wat houdt dit allemaal precies in? De profeet die over Zijn 
eerste komst sprak, zag ook Zijn tweede komst. Let op: “Zoals in de dagen van de 
aardbeving...” Zie je wat de aardbevingen aan het doen zijn? Zie je de voorspellingen van 
hen? ... Zie je waar we staan ? ‘Naties breken, Israël ontwaakt; de tekenen die de profeet 
voorspelde.’ De aardbeving voor de heidenen in de laatste dagen.”

Op 6 december 1965 zei hij in San Bernardino, tijdens zijn preek getiteld “Moderne 
gebeurtenissen duidelijk gemaakt door profetie”, dat hij niet dacht dat hij ooit nog terug naar 
Californië zou gaan en hij legde deze verklaring af:  ‘Kijk hoe ze in de zee glijdt.’ Zijn laatste 
bezoek aan Californië.

Hij werd benaderd door verschillende broeders die in Californië woonden, met de vraag wat 
ze moesten doen. Hij zei tegen een groep, terwijl hij op jacht was, “Mensen zullen grappen 
maken over de vernietiging van de aardbeving waarvan we zeiden dat die zou gebeuren, ‘Zo 
zegt de Heer’, aan de westkust van Amerika, maar ik wil dat jullie broeders dit weten, dat als 
je vrienden of relaties hebt in Los Angeles, als ik jou was zou ik ze er zo snel mogelijk 
uithalen.” Toen vertelde hij hoe de Engel des Heren hem had verteld dat zijn vrouw, Meda, 
een jongetje zou baren en dat hij hem Jozef zou noemen. Hij zei dat dezelfde Engel des 



Heren mij vertelde dat Los Angeles als gevolg van een aardbeving zou zinken en in de Stille 
Oceaan zou glijden.

Om nu terug te keren naar de staat van onrust waarin Broeder Billy Paul zich bevond met 
betrekking tot de tegenstrijdige profetie over Zuster Shakarian op die dag dat de boodschap 
in tongen was uitgegaan, en Broeder Branham had gepredikt “Het kiezen van een bruid ”. 
Toen de profeet en zijn zoon naar hun hotel terugliepen, hij bemerkte dat Billy iets dwars zat 
en hij zei: “Paul, wat is er verkeerd? ”

“Oh, niets papa,” antwoordde Billy.

Na een paar stappen vroeg Broeder Branham opnieuw: “Wat zit je dwars, Paul? ”

“Wel, papa,” zei Billy, “je hebt die boodschap van tongen en uitleg daar gehoord.”

“Nou en? ” zei de profeet.

“Maar pap, je weet dat je zei dat de Engel des Heren je had verteld dat ze tussen 2 en 3 uur 
‘s ochtends zou sterven.”

Let op het antwoord van Broeder Branham - zo typerend voor hem - waar hij antwoordt en 
toch niet spreekt tegen de tongen en interpretatie: “Wel, alles wat ik kan zeggen is, Paulus, 
dat de Heer mij niet anders heeft verteld.”

 Op 11 september 1965 was Broeder Branham in Phoenix om een boodschap te prediken 
getiteld “Gods kracht om te Veranderen”. Het was in die tijd dat ik persoonlijk getuige was 
van de oplossing van de vraag die Broeder Billy Paul kwelde. We waren in de Ramada Inn 
toen Broeder Carl Williams een interlokaal telefoontje kreeg uit Los Angeles om hem te 
informeren dat zuster Florence de avond ervoor was overleden. Broeder Branham kreeg de 
boodschap en vroeg Broeder Williams onmiddellijk om het tijdstip van haar dood te weten te 
komen. Ik was erbij toen de oproep doorging en het antwoord werd gegeven dat ze om 2:45 
uur was overleden.

Welnu, waren de tongen en uitleg van God, of waren ze het resultaat van iemands ijver? De 
engel van God had de profeet van God verteld dat ze tussen 2 en 3 uur ‘s ochtends zou 
sterven. De boodschap in tongen en uitleg had gezegd dat ze niet zou sterven, maar onze 
zuster slaapt wel in Christus en het gebeurde precies toen de Engel des Heren zei dat het zou
- een andere rechtvaardiging van de profeet van God in het licht van sterke tegenstand.

Hoewel het bewijs er overweldigend op wijst dat Broeder Branham de profeet van God is voor
dit uur, zijn er toch mensen die kritieke en gevaarlijke wegen bewandelen. In de kwestie van 
de geprofeteerde vernietiging van de westkust, vindt hun ongeloof vruchtbare grond, 
waardoor ze spotten met de waarschuwing die God deze generatie heeft gegeven. Er is 
bijvoorbeeld de bewering dat Broeder Branham voorspelde dat de vernietiging van Los 
Angeles zou plaatsvinden voordat een ander congres van de Volle Evangelie Zakenlieden in 
die stad zou kunnen worden gehouden. Degenen die de bewering doen, durven de woorden 



van de profeet te bespotten door te zeggen dat de conventie van 1968 in Los Angeles werd 
gehouden.

Ik betwist deze bewering - in de eerste plaats omdat ik niet geloof dat hij de verklaring heeft 
afgelegd. De man die beweert dat hij het op band heeft, zal mij niet toestaan om de band te 
horen. Zijn bewering is dat Broeder Branham de verklaring niet in het openbaar heeft 
afgelegd, maar het naar iemand naast hem op het podium heeft gefluisterd en dat zijn 
microfoon de stem van Broeder Branham oppikte. Vreemd genoeg staat deze man niemand 
van ons toe dit gefluister te horen dat aan Broeder Branham wordt toegeschreven. Stel nu 
dat hij de verklaring aflegde - is het in tegenstelling tot de ware gebeurtenissen zoals ze zich 
hebben voorgedaan? Met andere woorden, hadden de Volle Evangelie Zakenlieden hun 
congres in Los Angeles? Het antwoord is nee. De conventie werd niet gehouden in Los 
Angeles, maar in het Beverly Hills Hilton Hotel. Ter wille van hen zou ik niet graag zien dat ze 
er een in Los Angeles plannen als de profeet van God deze verklaring aflegde.

Wat mijzelf betreft, ik wacht op die dag, want ik geloof dat het de dag is die de opstanding 
zal voortbrengen van hen die slapen in Christus Jezus.

Een wereldberoemde denominationele Pinksterleider stort zich blindelings vooruit in een brief 
waarin staat: “Geen wonder dat God William Branham van het toneel moest halen. Iedereen 
die de vernietiging van Los Angeles zou voorspellen, met vierhonderdtwintigduizend met de 
Heilige Geest vervulde gelovigen in de stad - God zou zeker een man veroordelen voor het 
maken van zo’n oordeel.” Deze man is duidelijk onwetend van de Schrift en is ook onwetend 
van de beweging van God onder Zijn volk in deze tijd. Zijn actie is kinderachtig, de 
weerspiegeling van een onvolwassen oordeel en begrip. Ik zal hem geen naam noemen, maar
ik hoop oprecht dat hij dit boek leest, want hem moet duidelijk worden gemaakt dat hij 
dringend berouw nodig heeft.

Godslasterlijk gaat hij verder met te zeggen: “William Branham sprak er de hele tijd over dat 
hij een engel bij zich had; die Angel moet in de nacht van 18 december 1965 zijn 
kerstvakantie hebben genomen.” Dit is godslastering, in elke zin van het woord. Het is 
grappen maken over de Geest van God. In liefde zeg ik dat ik hoop dat hij berouw heeft en 
deze woorden intrekt, opdat hij ze niet onder ogen ziet op de Dag des Oordeels. Hij kent de 
God die hij beweert te dienen niet. Als hij dat deed, zou hij beven van angst voor de God die 
ervoor zorgde dat achtentwintigduizend mannen op één dag werden gedood, simpelweg 
omdat één man onder de kinderen van Israël zondigde. Dit is de God van de Bijbel; niet de 
God van de verbeelding van de mens.

Er is een andere internationaal bekende evangelist die in zijn krant schrijft over deze 
voorspellingen van aardbevingen dat hij zulke dingen niet in de Schrift vond, en dat hij 
geloofde dat dit slechts gebeurtenissen waren die zouden voortduren, maar die absoluut geen
betekenis hebben voor het volk van God. Deze man bewijst ook dat hij de Schrift niet kent, 
omdat hij zich Daniël 12:1 niet herinnert, waar staat dat de grote aartsengel op de aarde zal 
staan en dat er vernietiging zal zijn zoals nooit eerder is gekend sinds er een natie was, maar 
ze moeten “niet vrezen in dat uur waarvan de namen zijn geschreven in het boek des levens.”



Hij moet ook onwetend zijn van Openbaring 6:12, waarin staat dat er bij de opening van het 
zesde zegel een grote aardbeving zal zijn. Johannes de Openbaarder zegt: “En ik zag, toen 
Het het zesde zegel geopend had, en ziet, er werd een grote aardbeving; en de zon werd 
zwart als een haren zak, en de maan werd als bloed. ” U hoeft maar Broeder Branham’s 
Openbaring van de Zeven Zegels te lezen om te zien dat het Zesde Zegel met de Joden 
gebeurt wanneer Christus Zichzelf openbaart aan Zijn broeders, maar de heidense bruid 
wordt op dat moment weggenomen.

De aardbeving wordt dan een scharnierpunt waaromheen de woorden van de profeet vegen 
in het vertellen van de bruid om te komen en zichzelf gereed te maken; maar diezelfde Bruid 
moet ook zien dat wat het volk van God verlost, ook oordeel zal brengen over de goddelozen.

Bij een bepaalde gelegenheid las ik Broeder Branham voor vanaf hoofdstuk 14 van het boek 
Openbaring tot en met hoofdstuk 18. Openbaring 18:4 zegt: “...Gaat uit van haar, Mijn volk, 
opdat gij aan haar zonden geen gemeenschap hebt, en opdat gij van haar plagen niet 
ontvangt.”  Toen ik deze woorden las, drong het tot me door dat dit de boodschap van 
Broeder Branham was. Hij was het die zei: “Kom uit van haar”, sprekend over uit de systemen
komen, de denominaties, de Romeinse plaag, de dochters van de hoer en al het andere dat 
de ogen zou verblinden.

Toen wist ik dat hij niet alleen Maleachi 4, Lukas 17:30 en Openbaring 10:7 vervulde, maar 
ook het 18e hoofdstuk van het boek Openbaring. Terwijl ik die dag tot vers 8 las, dat spreekt 
over deze grote stad Babylon, die op zeven heuvels ligt (volgens de beschrijving van 
Openbaring 17), zeggende: “...en zij zal met vuur verbrand worden; want sterk is de Heere 
God, Die haar oordeelt. En de koningen der aarde, die met haar gehoereerd en weelde gehad
hebben, zullen haar bewenen, en rouw over haar bedrijven, wanneer zij den rook haar 
brands zullen zien;”  (Toen ik dit gedeelte las, zei Broeder Branham: “Atoomkracht.”) “...Wee, 
wee, de grote stad Babylon, de sterke stad, want uw oordeel is in een ure gekomen.”

Als dit gewoon vuur was, zouden ze proberen het te blussen. Broeder Branham had deze 
atoomholocaust in 1959 voorspeld in een boodschap met de titel “De Grote Hoer” toen hij 
zei: “Zo zegt de Heer, op een dag zal Rusland een atoombom op het Vaticaan laten vallen en 
binnen een uur zal ze worden vernietigd.” Hier in de Schrift wordt bewezen (voor degenen die
ogen hebben om te zien) dat het zo is. Een profeet van God moest op de aarde staan en 
zeggen: “Zo zegt de Here ”, opdat het de Schrift zou vervullen. Evenzo moest hij op de aarde 
gaan staan en zeggen: “Zo zegt de Here”, Californië zal zinken, zodat het zou zinken. Het 
woord van de Heer moet gesproken worden voordat God het zal laten gebeuren.

Openbaring 18:20 zegt: “Bedrijft vreugde over haar, gij hemel, en gij heilige apostelen, en gij
profeten, want God heeft uw oordeel aan haar geoordeeld.”  God zegt: “Verheug u, ik heb u 
gewroken op het Romeinse systeem, het is vernietigd door vuur.” Toen las ik vers 21: “En een
sterke engel hief een steen op als een groten molensteen, en wierp dien in de zee, 
zeggende: Aldus zal de grote stad Babylon met geweld geworpen worden, en zal niet meer 
gevonden worden.”  Hierop zei de profeet zachtjes tegen mij: “Let op, Broeder Green, de 
twee Babylons.” Dit was in augustus 1964, vóór zijn voorspelling van de vernietiging van Los 
Angeles. Daarom begreep ik op dat moment niet wat hij bedoelde met de twee Babylons - 



een die door vuur werd vernietigd en een die in de oceaan werd geworpen.

Let op de Schrift die hij toepaste op wat er met Los Angeles zou gebeuren: “En de stem der 
citerspelers, en der zangers, en der fluiters, en der bazuiners, zal niet meer in u gehoord 
worden; en geen kunstenaar van enige kunst zal meer in u gevonden worden; en geen geluid
des molens zal in u meer gehoord worden. En het licht der kaars zal in u niet meer schijnen; 
en de stem eens bruidegoms en ener bruid zal in u niet meer gehoord worden; want uw 
kooplieden waren de groten der aarde, want door uw toverij zijn alle volken verleid geweest.”
(Je kunt onder water geen kaars aansteken).

Keer nu terug naar die dag toen Broeder Branham zich tot Broeder Billy Paul wendde en zei: 
“Billy, alles wat ik kan zeggen is dat God mij niet anders heeft verteld ” (over zuster 
Florence).

Nadat hij deze verklaring had afgelegd, wendde hij zich tot zijn zoon en zei: “Billy, waar sta 
je?”

“Het centrum van Los Angeles,” antwoordde Billy Paul.

“Waar sta je?” vroeg de profeet.

“Voor May Company, in het centrum van Los Angeles,” antwoordde Billy.

Hierop deed Broeder Branham een persoonlijke voorspelling: “Billy”, zei hij, “ik ben hier 
misschien niet, maar je zult geen oude man zijn totdat de haaien precies daar zwemmen 
waar we staan.”

Broeder Branham predikte zijn laatste boodschap in Californië op 7 december 1965 in Covina.
In zijn bericht “Leiderschap”, zei hij dat hij niet wist of hij ooit nog terug zou komen naar 
Californië. Die avond, toen hij zijn preek beëindigde, deed hij iets wat niemand van ons die 
hem op de voet volgden hem ooit eerder had gezien of horen doen. Als hij zijn kerk in 
Jeffersonville verliet, zong hij gewoonlijk het lied “Tot we elkaar ontmoeten”. Die avond in 
Covina, Californië, sloot hij zijn deel van de dienst voor de eerste keer buiten zijn kerk in 
Jeffersonville af met het lied “Tot we elkaar ontmoeten”, “tot we elkaar ontmoeten, totdat we
elkaar ontmoeten, aan Jezus voeten...” Ik zat aan het hoofd van de tafel met Broeder Carl 
Williams. Ik zag hem toen hij met Billy van de rand van het perron liep, maak je los van Billy, 
stap terug op het platform, en terwijl ze het lied zongen, wuifde hij gedag. Dit is iets wat ik 
hem nog nooit eerder had zien doen en ik hem ook nooit meer heb zien doen.

Toen ik hiervan getuige was, stootte ik Broeder Carl Williams aan en zei: “Broeder Carl, 
neemt hij afscheid van Californië? ”

Hij ging nooit meer terug.

Hoe dwaas is de houding van degenen die zeggen dat ze van de westkust zullen vertrekken 
als God hen dat zegt. Aan u mensen, ik wil dat u weet, zonder enige twijfel, dat God u al 



heeft gezegd dat te doen. U werd verteld toen God een profeet naar deze generatie zond die 
zei: “Zo zegt de Heer, de stad Los Angeles, als gevolg van een aardbeving, zal afbreken, en in
de Stille Oceaan glijden.”  Als u geestelijk bent en u hoort en gelooft dat deze man de 
vervulling was van Maleachi 4, een voorloper van de wederkomst van de Heer Jezus Christus,
en je woont aan de westkust, je zult er zo snel mogelijk uit komen, want God heeft inderdaad
gesproken.
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