“The Acts of the Prophet”
by Rev. Pearry Green
Chapter 4.

Dutch.

Deze dag is dit Schrift vervuld.

Het komt niet vaak voor dat mensen zich bewust zijn dat de Schrift wordt vervuld. Maar
wanneer ik met zo'n vervulling wordt geconfronteerd, vraag ik me af hoeveel zouden het
accepteren? Ongetwijfeld WEINIG, omdat God het in zo'n eenvoud tot stand brengt dat het
verborgen is voor de ogen van de “wijzen en verstandigen”, zoals de Bijbel zegt. Twee
gevallen waarin de Schrift in vervulling ging, een uit het leven van Christus en een die
tweeduizend jaar later in het leven van William Branham plaatsvond, hoewel van vitaal belang
voor de mensheid, zijn door de meesten over het hoofd gezien.

De datum was 24 januari 1965; de plaats Phoenix, Arizona. Het was ‘s morgens en Broeder
Branham zou spreken op een internationale conventie van Full Gospel Businessmen’s
Fellowship, gesponsord door Broeder Carl Williams. De boodschap die Broeder Branham die
ochtend predikte, was getiteld “ Geboorteweeén”. Een paar dagen daarvoor had zijn vrouw
hem een nieuwe Bijbel gegeven, precies zoals hij had gebruikt om het evangelie over de hele
wereld te prediken. Vanmorgen had hij deze nieuwe bijbel meegenomen naar de dienst. Als
resultaat zou zich een tafereel ontvouwen dat precies overeen zou komen met de Schrift.

Toen hij die ochtend naar de preekstoel kwam, sloeg hij, nadat hij het publiek had
toegesproken, de nieuwe Bijbel open naar zijn tekst en begon het gedeelte van de Schrift te
lezen waar het over spreekt het einde van de tijd en de dingen die over de wereld komen als
een vrouw in barensnood. Hij las tot onderaan de pagina en terwijl hij de pagina omsloeg,
twee van die nieuwe pagina’s plakten aan elkaar zodat het vers dat hij wilde lezen om de
tekst voort te zetten, tussen de pagina’s verborgen was. Hij was onzeker omdat het andere
hoofdstuk de pagina begon met precies het juiste versnummer waarnaar hij op zoek was, en
toch ontdekte hij tijdens het lezen dat de verzen uit de Schrift niet overeenkwamen.

Deze ervaring is opgenomen op de band “ Geboorteweeén” waar men hem op het podium aan
de predikanten kan horen vragen of dit niet de juiste plaats is voor het vers, of het niet op die
en die plaats te vinden is. Terwijl hij de pagina’s heen en weer bladerde, niet beseffend dat ze
aan elkaar geplakt zaten, kwam een Chaldeeuwse priester, bisschop Stanley, aartsbisschop
van de Metropolitan United States voor de Chaldeeuwse katholieke kerk, die ook op de
conventie als spreker op het podium zat en naar Broeder Branham keek. Bisschop Stanley
was gekleed in zijn priesterlijke kleding met zijn rode kleed. Hij liep naar Broeder Branham
toe en zei: “Wees standvastig, mijn zoon, want God heeft hierin een doel. Hier, gebruik mijn
Bijbel!" Broeder Branham nam de Bijbel van de priester, las de tekst die hij niet had kunnen
vinden, sloot de Bijbel en gaf hem terug aan de priester en vervolgde zijn boodschap.

Hij sprak die ochtend over de “blockbusters” van de Tweede Wereldoorlog en de
loopgravenoorlog van de Eerste Wereldoorlog en toonde aan dat deze dingen allemaal
“Geboorteweeén” waren, zoals een vrouw in barensnood. Hij toonde aan dat dit de oordelen
van God waren, het “begin van de dagen van smarten”, en dat de wereld geen nieuwe oorlog



zou kunnen verdragen. Hij noemde de atoombom die op Hiroshima was gevallen, en de
wereldvernietigende kracht die de mens vandaag de dag heeft, duidelijk in verband met de
tijd die in de Schrift wordt gesproken als de “begin van de dagen van verdriet.” Kortom, hij
verkondigde het oordeel over de wereld.

Die avond, toen hij terugreist naar zijn huis in Tucson, was hij bij een restaurant gestopt voor
iets voor de kinderen toen de Geest des Heren over hem kwam en hem een opvallende
parallel toonde met zijn ervaring van die ochtend. Hij werd verwezen naar een tijd (in de
Schrift) waarin Jezus Christus had gepredikt in de synagoge in Nazareth, zoals opgetekend in
Lukas 4:17-19,

17 En Hem werd gegeven het boek van den profeet Jesaja; en als Hij het boek
opengedaan had, vond Hij de plaats, daar geschreven was:

18 De Geest des Heeren is op Mij, daarom heeft Hij Mij gezalfd; Hij heeft Mij
gezonden, om den armen het Evangelie te verkondigen, om te genezen, die gebroken
zijn van hart;

19 Om den gevangenen te prediken loslating, en den blinden het gezicht, om de
verslagenen heen te zenden in vrijheid; om te prediken het aangename jaar des
Heeren.

Jesaja profeteerde over iemand die zou komen die door de Geest van de Heer zou worden
gezalfd om het evangelie aan de armen te prediken (niet noodzakelijkerwijs degenen die in
natuurlijke armoede verkeren, maar voor de armen van geest die zouden beseffen dat ze
afhankelijk zouden zijn van de genade van God en het vergoten bloed van Jezus Christus).
Deze armen waren toen degenen die zouden beseffen dat het niet was door het vergieten
van het bloed van stieren en geiten, maar door de prijs van het Lam dat geslacht was vanaf
de grondlegging van de wereld. Er zou een boodschap van goed nieuws komen, een nieuw
evangelie dat gebracht zou worden aan deze mensen die arm van geest waren; En Hij zou ze
niet afwijzen, want zonder Hem zouden ze hulpeloos zijn.

Dit nieuwe evangelie zou ook komen tot de gebrokenen van hart, de ontevredenen wier hart
in hen zou breken omdat religie zelf een “vorm van godsvrucht” zonder kracht was geworden.
Hij predikte verlossing aan de gevangenen (gevangen door systemen) die niet eens konden
zien dat ze in slavernij waren. “Rijk en aan niets gebrek”, toch zouden zij “ellendig, arm,
naakt en blind” zijn, zoals de bijbel waarschuwt. Hun blindheid was geestelijk en ze hadden
oogzalf nodig om hen het heilsplan te laten zien. Jezus zou deze geestelijke ogen openen,
hun echte ogen geven, zodat ze zouden zien wat God op deze aarde aan het doen was. Ook
moest Hij degenen die gekneusd waren in vrijheid stellen - uitgezet omdat ze geestelijk
gevoelig waren en neergeslagen werden door de georganiseerde religie. (Toen het gebeurde,
omdat ze alleen God wilden gehoorzamen, als ze niet precies deden wat de Farizeeén zeiden,
werden ze eruit gezet.) In het kort sprak Jesaja over de komende Messias.

De parallel die Broeder Branham werd getoond, wordt hierin gevonden - Jezus las de verzen
uit Jesaja 61 en las alleen voor zover "...predik het aangename jaar des Heren". Toen sloot Hij
het boek, gaf het weer aan de priester en ging zitten. De Bijbel zegt: “En de ogen van hen
die in de synagoge waren, waren op Hem gericht. " Toen deed Jezus de opmerkelijke



uitspraak: “Heden is deze Schrift in uw oren vervuld. "
In Johannes 3:34 staat geschreven...

34 Want Dien God gezonden heeft, Die spreekt de woorden Gods; want God geeft
Hem den Geest niet met mate.

Dus Johannes de Doper getuigde dat de Geest van God op Hem rustte, Jezus Christus, die de
dingen deed die de Messias verondersteld werd te doen. Hij predikte het evangelie aan de
armen en de gebrokenen van hart. Hij bracht de gevangenen verlossing. Hij gaf de blinden
het zicht. De mensen vreesden de wonderen en zeiden: “*Waarlijk, God heeft Zijn volk
bezocht, want Hij heeft ons een machtige profeet gezonden.” Sommigen zeiden: “Als dit niet
de Christus is, zal Hij, wanneer Hij komt, meer wonderen doen dan deze?” De Schrift werd
vervuld. Jezus zat zelfs in de synagoge en vertelde de meest religieuze mensen die op aarde
aanwezig waren: “Deze dag wordt deze Schrift in uw oren vervuld.” Maar ze realiseerden het
zich niet. Hij werd gezalfd door de Geest van God en deed wat de profeet Jesaja had
voorzegd. Hij verklaarde het “aanvaardbare jaar des Heren". In die tijd hadden de joden de
Messias kunnen aanvaarden, maar ze weigerden Hem.

NU, LET OP waar we al op gewezen hebben, Jezus sloot het boek. Hij was niet klaar met het
lezen van Jesaja 61:2. Hij stopte midden in het vers. Hij liet het gedeelte weg waarin staat...
“...en den dag der wraak onzes Gods; om alle treurigen te troosten;,” WAAROM heeft Hij het
weggelaten? Omdat het van toepassing is op Zijn Tweede Komst.

Nu dan, aan degenen die zich nog niet de parallel hebben gerealiseerd van deze gebeurtenis
met wat er in Phoenix gebeurde: er was een man gezonden door God, in wie de Geest van de
Heer woonde, en het tweede deel van Jesaja 61:2 werd vervuld in Phoenix, Arizona, op 24
januari 1965, toen deze profeet van God, met de geest van Elia, PRECIES DEED wat Jesaja
had geprofeteerd dat hij zou doen - hij riep de “dag van wraak van onze God” uit toen hij
‘oordeel over deze wereld’ predikte in zijn preek getiteld “ Geboorteweeén”. Net zoals het was
in de dagen van Jezus, toen Hij in de synagoge stond en “de priester hem de Bijbel
overhandigde”, en hij hem teruggaf met de woorden: “"Deze dag is deze Schrift in uw oren
vervuld”, en ze wisten niet waar Hij het over had. Zo was het ook in deze eeuw, in deze
generatie. De “Dag van wraak van onze God” werd uitgeroepen door een profeet van God op
deze aarde, en de ‘religieuze mensen’ zagen het niet. Hij troostte ook allen die rouwden,
want hij zei dat er een manier was om verlost te worden: “Kom uit haar, mijn volk, en scheidt
u af”

De Profeet keerde de volgende dag (25 januari 1965) terug naar Phoenix en predikte deze
Openbaring die hem door de Geest van God was gegeven. Die avond was zijn boodschap
getiteld “Heden is deze Schrift vervuld”. Een paar dagen later kwam hij terug naar Tucson,
liep de bergen in bij Finger Rock, en een amberkleurige wolk, in de vorm van een grote
paraplu die uit de hemel neerdaalde en zich ‘drie’ keer over de berg liet zakken terwijl
Broeder Branham bij de top aan het bidden was. Schoolkinderen werden zelfs vrijgelaten van
school om dit fenomeen te bekijken.



Zoals Mozes van de berg afdaalde, zo kwam deze profeet naar beneden met een speciale
toestemming in zijn hart van God om tot zijn kerk in Jeffersonville, Indiana te worden
gepredikt - het mysterie van huwelijk en echtscheiding.

De waarheid werd geopenbaard met speciale instructies (zoals Paulus in zijn tijd) voor
degenen wier levens in het verleden verstrikt waren geraakt door onwetendheid over de
waarheid. De opgenomen of gedrukte preek over huwelijk en echtscheiding kan worden
verkregen via de Voice of God Recordings - hun adres bevindt zich op de William Branham
Home-pagina.

Toen Broeder Branham een jongen was, zag hij een visioen van de Here Jezus Christus in een
veld viakbij zijn huis. Later werd op dezelfde plaats een schoolauditorium gebouwd. In
februari 1965 predikte hij, voordat hij de boodschap “"Huwelijk en Echtscheiding” predikte, in
deze aula van de school een gedetailleerde preek getiteld " Deze dag is deze Schrift vervuld”.
(De menigte was zo groot dat hij zijwaarts moest staan voor een publiek in de aula links van
hem en rechts van hem voor een publiek in de gymzaal). De plaats waar hij stond te prediken
(op het podium) was op ongeveer dezelfde hoogte en plaats waar hij de Heer Jezus in een
visioen had gezien. Daar stond hij in februari 1965, in dezelfde positie als hij Jezus jaren
daarvoor had gezien, en predikte de boodschap: “Deze dag is deze Schrift vervuld ". Hij
verklaarde dat God de Geest op hem had gezonden en dat hij de blinden bevrijding had
gepredikt; hij had vrijdom en vrijheid gebracht aan degenen die in gevangenschap waren; hij
had een boodschap van hoop, barmhartigheid en genade gegeven aan de armen van geest,
en hij had op deze aarde “"De Dag der Wraak van onze God"” uitgeroepen. Deze dag is deze
Schrift vervuld.
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